
Tháng 11 khép lại bâng khuâng, dệt nhớ thương và gom góp kỉ niệm ... 

MÁI TRƯỜNG ƠI! CHÚNG EM ĐÃ TRỞ VỀ! 

Làn gió heo may chớm lạnh nhẹ đưa, nắng mùa thu hanh vàng như còn vương lại 

trên bầu trời xanh như đón chờ, như reo vẫy. Chúng tôi - những U40 - một trong những 

khoá đầu tiên của trường Năng khiếu Mỹ Văn được nắm tay nhau trở về mái trường 

xưa - trở lại tuổi 13, 14 hồn nhiên, tinh nghịch dường như lòng ai cũng rộn ràng, hân 

hoan, náo nức. 

Ngày trở về, khoác chiếc áo trắng cùng khăn quàng đỏ thắm trên vai, chúng tôi lại là 

những cô cậu học sinh như thuở nào. Tiếng gọi nhau “mày tao, chí tớ” rộn rã, tíu tít cả 

một khoảng trời, kỉ niệm ùa về rưng rưng.  

"Có bao điều em muốn kể 

Trong năm tháng học trò 

Có bao điều em muốn nói 

Về tấm lòng thầy cô". 

Ngôi trường đã đi qua 30 mùa hoa nâng bước biết bao thế hệ học trò nay đã đổi thay. 

Nhưng trong miền nhớ của chúng tôi vẫn thấy đâu đây lớp học thân quen, bóng dáng 

cô thầy thân thương biết mấy! Ngày ấy ngôi trường của chúng tôi là những dãy nhà 

cấp 4 đơn sơ - những phòng học tuyềnh toàng, nhỏ bé - là sân trường ngổn ngang gạch 

sỏi, là khu nội trú liêu xiêu nỗi nhớ nhà mỗi buổi hoàng hôn buông, là trò đùa tinh 

nghịch dọa ma nhau buổi đêm kêu thét cả khoảng trời. Là tiếng cô giảng bài đầm ấm, 

du dương khiến vài đứa đang độ tuổi lớn thiu thiu vào giấc ngủ ngon lành. Là ánh mắt 

nghiêm của thầy ẩn sau nụ cười xòa với bàn tay xua khẽ bao dung khi các trò mắc lỗi… 

Là những nhớ thương chẳng thể nào phôi phai!  

Mái trường ơi! Chúng em đã trở về! Trong vòng tay bè bạn, một khoảng trời tuổi thơ 

trong veo, mát lành và đầy ắp tiếng cười trở lại. Cảm xúc bỗng trào dâng khi lại được 

vang tiếng chào “THẦY! CÔ!” sau bao năm xa cách. Thầy cô của chúng em đây, vui 

quá! Thầy Hùng hiệu trưởng tóc bạc phơ nhưng vẫn khoẻ mạnh, uy nghiêm; thầy Tiến 

dạy Văn mái tóc bồng vẫn rất phong độ; thầy Tân vẫn nhỏ nhẹ, chỉn chu như thầy vẫn 

thế; cô Lợi, cô Nga, cô Lan vẫn thật trẻ, dường như không khác xưa là bao. A, cô Oanh 

cấp dưỡng có già thêm chút nhưng cô vẫn vui hiền như thuở xưa. Ồ, thầy Thắng vẫn 

rất trẻ trung và lãng tử nhé! Kìa cô Phong vẫn đẹp xinh y như ngày nào. Chợt nhắc nhớ 

kỉ niệm về cái trò nghịch ngợm chúng em gán ghép cô thầy, dụ hai người vào phòng 

và khoá cửa ngoài lại (nói nhỏ: hình như đến giờ vẫn làm thầy cô hơi thẹn thùng)… Ôi 

chao, sao nhớ quá cái lưng còng, mảnh khảnh của thầy Thản; gương mặt cương nghị 

mà ấm áp vô cùng của thầy Trụ; vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà luôn yêu thương như một 

người cha của thầy Thái! Và rồi lại thấy buồn thương, tiếc nuối khi không còn được 

thấy dáng nhỏ bé, tươi cười của thầy Nội bởi thầy đã lãng du về một nơi xa, rất xa. 

Thời gian ơi sao trôi quá nhanh! Bụi phấn tháng năm đã phủ bạc mái tóc, những vết 

chân chim đã đậu nhiều trên khóe mắt nhưng ánh nhìn trìu mến, nụ cười hiền hậu và 

tấm lòng của thầy cô bao năm vẫn thế chẳng đổi thay. Cảm ơn cô thầy đã dìu dắt và 

nâng cánh ước mơ cho chúng em! Cảm ơn mái trường đã lưu giữ biết bao kỉ niệm! 

Cảm ơn tất cả các bạn vì rằng chúng mình đã luôn hướng về nhau, nghe tiếng gọi là dễ 

dàng “bắt sóng”, là trong trái tim luôn ngân vang khúc ca tình bạn và hứa hẹn với nhau: 

VIẾT TIẾP THANH XUÂN!  
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