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 Trường xưa yêu dấu- Cứ 

mỗi độ thu về tới ngày tựu 

trường, rồi đông tới kỉ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

lúc hè sang nhuộm màu phượng 

vĩ, lòng tôi đều bồi hồi nhớ về 

THCS trọng điểm Lê Hữu Trác 

thương yêu! Tôi là Hoàng 

Giang, học sinh khóa 1995- 

2000. 

 Tôi nhớ về khóa chúng tôi- một lứa học sinh đặc biệt khi được học 5 

năm dưới mái trường này. Ngày ấy, chúng tôi là những đứa trẻ lên 10, lần đầu 

tiên sống xa nhà với biết bao bỡ ngỡ. Sáng sáng, chiều chiều lên lớp học, buổi 

tối chính là khoảng thời gian vô cùng dài đối với chúng tôi. Những cô bé, cậu 

bé đang ở nhà trong vòng tay bố mẹ, nay phải quen dần với cuộc sống tự lập 

thật chẳng dễ dàng gì…Cũng chính lúc ấy, tôi hiểu rằng: Tình yêu thương của 

Thầy cô và bạn bè là điều giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, học tập và lớn 

lên từng ngày. 

 Tình yêu thương, với tôi và các bạn khi đó chính là ánh mắt nghiêm 

nghị mà đầy bao dung của Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hùng mỗi giờ chào 

cờ hay khi Thầy xuống hỏi thăm từng lớp học. Tình yêu thương là những buổi 

trưa đói meo được bác Oanh nhà bếp cho ăn bát canh nóng hổi, là bác Quý 

bảo vệ cẩn thận kiểm tra từng món đồ nhỏ xíu trong lớp, giữ cẩn thận nếu có 

nhỡ chúng tôi bỏ quên thì còn trả lại…Bạn bè chúng tôi yêu thương nhau, sẻ 

chia đồ dùng, bảo ban nhau học tập cùng tiến bộ. 



 Và không thể kể hết tình yêu thương vô bờ bến mà chúng tôi được 

các Thầy cô vun đắp, chở che. Thầy cô không chỉ dạy chúng tôi kiến thức 

trong sách vở mà còn cho chúng tôi những bài học làm người. Bài học 

theo tôi mãi về sau, như kim chỉ nam trong cuộc đời tôi mà Thầy cô dạy 

là bài học về tình yêu thương. Yêu thương là tôn trọng bản thân, là đoàn 

kết bạn bè, là kính lễ Thầy cô, là hiếu thảo bố mẹ, là bao dung xung 

quanh, là tôn thờ Tổ quốc. Bài học về tình yêu thương mà Thầy cô dạy 

chúng tôi dễ hiểu và tự nhiên như hơi thở, Thầy cô dặn chúng tôi: “Chỉ 

cần các con biết yêu thương, thành công sẽ đến”!  

 Trong những năm tháng học trò, tôi và các bạn được học cách yêu thương, 

được trải nghiệm tình yêu thương. Để rồi khi lớn lên, trưởng thành hơn, mỗi nghề 

nghiệp, mỗi cuộc sống khác nhau nhưng chúng tôi luôn có một điểm tựa chung, 

một nẻo về chung như các thầy cô đã răn dạy: Các con hãy tập nhìn đời bằng mắt 

thương! 

 Tôi tin rằng, quyết định trở thành một nhà giáo nối nghiệp Thầy cô 

chính là một cách “trả bài” làm Thầy cô của tôi hài lòng! Tôi biết rằng, thành 

công đối với tôi chính là tiếp tục nối dài những yêu thương! 


